


De kracht van teamwork

De Rabobank is een bank met een
idee. Het idee heet ‘samenwerken’. Met
wortels in de plaatselijke samenleving
heeft de Rabobank als geen ander een

lange traditie van samenwerken en
bouwen aan relaties. Van jong tot oud.
Dat 1s meer dan een belofte. Her is onze

mentaliteit. Met onze kennis en onze

Rabobank

contacten kunnen we op financieel ge-
bied elke vraag voor u oplossen. Wat u
ook wilt aanpakken, we helpen u een
handje. Met produkten, diensten en
handige adviezen. Dat is onze kracht:

de kracht van teamwork.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.




ST. AMBROSIUS GILDE 50 JAAR

Het is een groot goed dat Haarsteeg zich mag
verheugen over het 50 jaar bestaan van het

St. Ambrosius gilde. De datum van oprichting is
niet bekend. In het begin van de 19° eeuw werd in een krant al melding gemaakt
van het bestaan van het gilde . Vervolgens is genoteerd dat in september 1898 het
gilde ophield te bestaan . Doch op 22 juli 1950 vond de heroprichting plaats.

Door de jaren heen heeft het gilde een unieke plaats in onze gemeenschap.

Bij festiviteiten van de kerk , als ook bij de kermis , verzorgt zij de vendelgroet.
Daarmee geeft zij aan een sterke verbondenheid met de kerk en met de
plaatselijke bevolking .

De statiedag , de dag van koningschieten , de kringdag worden geopend met een
misviering in de kerk. Ten grondslag van dit alles is de trouw aan de kerk , de
broederschap met elkaar , de gemeenschapszin met de plaatselijke bevolking .

Met de jaren is het gilde uitgegroeid tot een organisatie van 46 leden .

Zij heeft veel voor haar leden tot stand gebracht , maar zij heeft een sympathieke
uitstraling naar de eigen samenleving , die best meer waardering verdient.

Want zij getuigd van een opbouw van waarden als saamhorigheid en
gemeenschapszin. Zij beoefend een volkskunst vanuit de traditie , eigentijds
gebracht.

Wij wensen alle leden , als ook de betrokken vrienden en vriendinnen van harte
geluk met het gouden feest. Viert dit jubileum met vele gildebroeders en -zusters
op een kleine kringdag .

Wij wensen dat zij altijd bij de tijd , in verbondenheid met de kerk en samenleving
blijft opereren , als een getuigenis dat ze geworteld is in de bodem van Brabant.
Met jongeren onder haar leden is een goede toekomst gewaarborgd.

Pastoor J. Nabuurs
Gildeheer



De Kleine Gildendag

georganiseerd door ons gilde
St.Ambrosius , geeft een duidelijk
beeld van de aard en het karakter

van het Gildengebeuren in het algemeen
De gilden vertegenwoordigen immers een bevolkingsgroep die
zeer gehecht is aan tradities en deze ook trouw probeert te

blijven ; dat blijkt onder meer uit de folkloristische tooi en
opsmuk waarmee ze met tromgerotfel rondgaan bij officiéle
gelegenheden , zoals ook bij de toeschouwer het meest bekend is.
Achter dit uiterlijk gaat bovendien de degelijke aard en

instelling van de gildenbroeders schuil. Trouw aan wereldlijke

en kerkelijke gezagsstructuren zijn daarbij een belangrijk

item. Wanneer men ze beter leert kennen valt ook op, dat zij

het leven in alle eenvoud beleven , daaraan geen extreme eisen
stellen en ermee tevreden kunnen zijn;daarbij is een gezellige
menselijke ontmoeting vaak hun streven zonder enige agressie

of onevenwichtigheid. Brabantse humor begeleidt daarbij vaak
de ontmoeting met de ander en geeft daaraan een relativerend
karakter ; dat zulks een verademing is in onze samenleving, die
maar al te vaak beladen is met agressie, behoeft geen betoog

In die zin vervullen gilden ook een voorbeeldfunctie.

Ook onbaatzuchtige hulp en ondersteuning van elkaar staan

Bij hen hoog aangeschreven. Dat hun samenkomsten in overeen-
stemming met hun oorspronkelijke beschermende en verzorgende
taak omgeven worden door wekelijkse schietoefeningen met als
hoogtepunten het jaarlijkse koningschieten en de gildedagen
geeft de Brabantse gilden alleen maar meer kleur en fleur en

de mogelijkheid om elkaar op sportieve wijze daarbij te bekampen.
Met genoegen schrijf ik dan ook deze enkele kerngedachten over
mijn ervaring met het gildenwezen neer en wens ik St.Ambrosius
samen met de hen bezoekende gildenbroeders een fijne gildedag
toe , waarin tot lering van de ons omgevende wereld de vriendelijke
en pretentieloze ontmoeting weer voorop staat.

Mr. H.J.P. Jansen
De beschermheer



Van de hoofdman

Het gilde zoals de Haarsteeg dat kent is eigenlijk een
rustpunt voor de aangesloten gildebroeders en -zusters.
Bij en met samenkomsten , zowel bij 't schieten als bij
't Jeux de boules en / of andere aktiviteiten, is 't gilde
een echt Haarsteegse vereniging, 't gaat zo z'n gangetje,
meer , of beter gezegd , op z'n "boerenfluitjes".

Toch ook eensgezind bij voorname beslissingen.

De traditionele gebeurtenissen , zoals de statiedag op de tweede zaterdag in

januari , de jaarvergadering de eerste zondag in 't nieuwe jaar , 't schutterskoning
schieten op 30 april en 't ter bedevaart gaan in de maand mei.

Zo kunnen er nog wel enkele aktiviteiten opgenoemd worden die echt traditioneel
zijn voor 't Ambrosius gilde.

Het gilde staat op enkele pijlers ; traditie , broederschap en als het mogelijk is en
nodig , dienend in onze Haarsteegse gemeenschap.

Wat de aktiviteiten betreft in ons gilde is het voornamelijk schieten met het geweer
op de wipboom , en in de winter luchtbuks schieten op de 10 meter baan .

Als een rode draad loopt door deze zaken het Jeux de boules spel. Hier is een groep
van mensen iedere zondag fanatiek mee bezig op de banen op D'n Brukamp , ons
terrein.

In de afgelopen 50 jaren hebben wij natuurlijk ook wel wat grotere dagen gekend en
zullen er zeker nog wel wat grotere aktiviteiten plaatsvinden. Maar dat is toekomst.
Nu zijn we 50 jaar heropgericht en nog steeds groeiende.

Jammer is dat de aanwas van wat jongere leden stagneert.

En van de jeugd moet iedere vereniging het hebben . wat ook voornaam is , de
kontakten met de kerk en de gemeente , die zijn altijd zeer goed geweest en we
zullen proberen dit zo te houden. Met onze 50 jarige heroprichting zijn we
natuurlijk de "snotneus"onder de gilden van zeg maar 350 jaar en ouder. Maar de
eerste stap van 50 jaar is gezet .

En als de "snotneus"wat bijgebracht kan worden en leergierig is zal 't best lukken
om ooit nog eens tot de "oudjes" van brabant te horen.

Hopende dat u 10 september als zeer prettig en sportief in uw herinnering kunt
meenemen op weg naar ons eeuwfeest.

L

M.H.Beekmans
Hoofdman



Dagindeling Kleine Gildendag 10 september 2000

09.00

10.00

11.00

11.45

13.00

17.30

Samenkomst gilden bij Cafe "onze Draai"
met koffie thee en cake

Heilige Mis
Na de H.mis opstellen gilden voor de Rabobank

Optocht vanuit de kerk naar het feestterrein "den Brukamp"

Aankomst "den Brukamp"

Ontvangst met Koffie en gesmeerde broodjes
in de feesttent

Aanvang wedstrijden
Inleveren koningszilver in clubhuis "d'n Brukamp"

Prijsuitreiking



Overzicht leden St. Ambrosius september 2000
Heropgericht 22 juli 1950

Beschermheer H.J.P. Jansen

Gildeheer

Ereleden

Pastoor J.Nabuurs

H.Beekmans

J.Verhoeven

Hoofdman
M.Beekmans

Deken schrijver
M.Verhoeven

Vaandeldrager
P.van Beurden

Vendeliers
J.van Oss
T.van der Lee

Tamboers
A.van Falier
P.Mommersteeg

Overige leden
H.Aarts

J.van Bokhoven
M.van der Heyden
W.de Bever
R.Mommersteeg
P.Mommersteeg
R.Jehoel
D.v.d.Lee v.Heijst

2° hoofdman
J.Beekmans

Deken rentmeester
P.Rooyakkers

Bestuurslid
F.Mommersteeg

H.van Lent

R.van Falier
M.van Heeswijk

S.Urlings

W.de Gouw
A.Mommersteeg
R.Smits

G.van Bijnen
J.de Vaan
T.Schey

Koning
Th. Van Oss

Koningin
P.van Falier

A.van Beurden

T.van Falier

A.van Bokhoven
Th.van de Griend
F.van Son
Ch.Verhoeven
J.Kouwenberg
D.van Lent
T.van Eggelen



Vriendenkring Gilde St. Ambrosius Haarsteeg

J.v.Rooij

R.Siebert

Mevr. v.d.Pluim

Mevr. v. Beurden v.Veluw
R.v.d. Hurk
R.Kouwenberg

D.de Vaan

Mevr. F.de Vaan

Mevr. D.Mommersteeg
Mevr. A.v.d. Sterren
A.v.Heijst

Mevr. R,v.Bijnen v.Lamoen
A.de Gouw

Mevr. Janssen

Th.Keetels

Mevr. M.Keetels

24-vurs
service s
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Overzicht van Sponsors en Adverteerders
van deze Gildendag

Aarts Machines Amerzoden
Rabobank

Slagerij Marcel van Bokhoven
Cebeco Zaden
Schildersbedrijf Hombergen
Garage v.d. Lee

Garage Moonen

Garage Theo Beekmans
Koninklijke Sanders b.v.
GWL

Ton v.Veghel

Winkelcentrum de Helftheuvel

Van Hulten Mechanisatie bedrijf



Vijftig jaar het Ambrosius gilde

De geschiedenis van deze gouden jubilaris is natuurlijk kort voor een gilde.
Over het algemeen zijn de Brabantse gilden veel ouder . Maar dit gilde ,
ons gilde , is dan ook heropgericht. Het is ook niet "slapend"geweest zoals
er ook verschillende zijn. Het is gewoon opgeheven in 1899.

Bewijzen voor 't bestaan van ons gilde voor die tijd zijn er wel , maar niet
in de vorm van gildezilver of -attributen van voor 1899.

Vermoedelijk is dit gilde opgericht in de 17° eeuw , als gilde van
bijenhouders . Dit klopt dus wel met de vegetatie die er toen bestond in de
polders en binnendijkse akkers , te weten de ratelaar op de kalkrijke
poldergrond en hop , koolzaad en vlinderbloemigen op de akkers
binnensdijks. Een paradijsje voor bijen die voor veel mensen in deze
omgeving de broodnodige variatie bracht op het menu van alledag, nl.
honing.

Maar goed , in 1950 heropgericht onder de authentieke naam St.Ambrosius
, de beschermheilige van de imker.

Aan deze heroprichting ging natuurlijk een buurtfeest vooraf.

De grote animator voor deze heroprichting was Andre van Bijnen (Andre
de Kit) . Een aantal namen , als medeoprichters , zijn u zeker bekend : Jo
de Gouw ('t Kanon) , W.van Bokhoven (Therus 't Bosje) , Diel van
Beurden , Antoon Timmermans en de nu nog levende leden Has Beekmans
(Has Beek) en J.Verhoeven (Koos van Tinuske Verhoeven) .

Over bijen werd niet meer gesproken, men wilde een schuttersgilde.

Men is begonnen met het plaatsen van een schutsboom en men schoot met
oude legergeweren met kogels van 9 mm , 't gewicht van zo'n kogel
varieerde van 22 tot 27 gram . Dit verschil zat 'm in de mal waarin ze
werden gegoten . Men deed dit nl. zelf . Menig stuk lood , al of niet
dienstdoend werd gebruikt om te smelten en tot kogel omgevormd.

Al snel sloot men zich aan bij de Langstraatse Schutters Bond (L.S.B.)
Menige sterke verhalen doen hierover de ronde . Met schieten ging 't goed ,
met (rot)streken nog veel beter . Men melde zich ook aan bij Kring
Maasland . Dit gebeurde dankzij de inzet van Jo v.d. Broek (secretaris) en
de betrokkenheid van de bestuursleden van de Kring Maasland , te weten
Jan van de Mortel (hoofdman) en Jan Toorians (deken schrijver).



Het kostumeren was tot 1975 bijzaak. Een sjerp om , een geleende tamboer ,
wel met 'n trom van het gilde , en 'n vaandel uit 1958, de koning en de
hoofdman in een geleend zwart pak met hoge hoed en "billentikker".

Zo trok men uit naar gilde dagen , koningschieten en andere hoogtijdagen voor
't gilde .

Het was geslaagd als men maar plezier had. Verhalen te over.

Vanaf 1975 veranderde de aankleding en uitmonstering.

In 1981 gingen we voor 't eerst naar een gildendag in Haaren met de uitdossing
die we nu nog hebben. Zwart pak , hoed met veer en een sjerp.

Nogal wat zilver dat men in de loop der jaren verdiend had. Koning met
Koningin , vendeliers variérend tussen twee en vier personen en vier tamboers
uit eigen geledingen en natuurlijk 't vaandel. In 1988 hebben we een nieuw
vaandel gekocht , kosten f. 5600,-- . In 1990 hebben we van de gemeente ons
eigen plekje gekregen waar we nu zitten "D'n Brukamp' .

Hoogtijdagen voor ons gilde zijn er nogal wat , t.w. : Om de twee jaar 't
koningschieten op de vogel. De jaarlijkse statiedagen , maar ook de kleine
gildendag in 1975 , en de kringgildendag in 1980 . De gezamenlijke gildendag
met de vier andere gilden uit de toenmalige gemeente Vlijmen in 1996.

En het vieren van ons gouden jubileum op 8 januari en 10 september 2000.

Er is een mars die heet : " 't Gilde viert". Wij kunnen met trots zeggen

" 't Gilde leeft" in Haarsteeg.

En mocht het in de verre toekomst nodig zijn om na te gaan wat en hoe 't gilde
was in Haarsteeg , 't zal zeker niet moeilijk zijn om 't terug te vinden.

Laat ons hopen dat dit nimmer hoeft te gebeuren en dat 't Ambrosius gilde in
de lengte der jaren mag groeien en bloeien.

Maar wel met de mentaliteit van d'n Haarsteegse mens.



JE .
FEIGENSIAGER

Marchsl van Bokhovan

Haarsteegsestraat 32
5254 JR Haarsteeg
Tel. 073-5112524
Mobiel: 06-20.93.89.08
Fax: 073-5112524

G’m’t)wnw £ MLWMS:‘J

vlees * vleeswaren * kaas *
brood * banket *
bonbons * postagentschap
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Mededelingen

Parkeergelegenheid vindt u aan de Slegerslaan en in de nabijheid van de kerk
in Haarsteeg

Iedere Gildenbroeder en -zuster mag mee doen aan de Jeux de Boules
wedstrijden .

Opstellen van de gilden voor vertrek naar de kerk en in de optocht na de kerk
gebeurt in willekeurige volgorde . Eventuele bijzonderheden worden voor
vertrek door de Hoofdman van het organiserende gilde bekend gemaakt.

In de kerk worden de Vaandragers verzocht op het priesterkoor
plaats te nemen.

Alle Koningen en koninginnen worden verzocht op de voorste
banken plaats te nemen.

Na de H.mis opnieuw opstellen voor de rabobank (naast de kerk)
Bij aankomst in de feesttent wordt iedereen verzocht om de aanwijzigingen
van het organiserende gilde op te volgen en tevens zover mogelijk naar

achteren door te schuiven aan de tafels om een vlotte doorstroming mogelijk
te maken.

1



Prijzenzilver Kleine Gildendag Haarsteeg 10 sept 2000

13 x Herdenkingsschild
1  x Mooiste koningszilver
4 x Jeux de Boules

Geweerschieten

x korps

x kampioen

X personeel

x 60+

x koningskruis
x Keizerskruis

—— N O\ DN W

Kruisboog
I  xkorps
4  x personeel
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Cebeco Zaden

legt de basis voor het groen in uw omge-
ving.
Of het nu het gras in uw tuin is of de land
bouwgewassen op de akker.

e CEBECO
ZADEN




Jan Beekmans
10 September 2000
oplage 150



